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Liefste leden, leiding, ouders, sympathisanten en vriendjes van de 60ste,

Nu iedereen definitief is bekomen van de geweldige kampen, staan wij alweer te springen
om er een spetterend jaar van te maken!

Dit jaar starten we met een extra feestelijke editie van de weifeesten, want we bestaan 60
jaar! 60 jaar de 60°°, hoe cool is dat?

Op vrijdag 6 september starten we traditiegetrouw met onze jaarlijkse quiz voor ouders,
sympathisanten, oud-leiding,... Zaterdag 7 september beginnen we met een receptie (met de
burgemeester van Mortsel en de oprichters van de scouts als VIP ;)), gevolgd door een live
optreden van The Simons. Op zondag 8 september organiseert het oudercomité een
overheerlijke brunch, zodat al die buikjes goed gevuld zijn voor de kinderanimatie en
uiteraard ook de overgang! Inschrijven voor de quiz en de brunch kan u doen via onze
scoutswebsite.

Namens iedereen van de scouts, alvast een dikke merci aan de sponsors van de weifeesten!

We willen ook graag onze groepssponsors bedanken. Jaarlijks leveren zij ons een financieel
steuntje in de rug, iets dat we uiteraard sterk appreciéren. Indien uw bedrijf ons ook een
stapje vooruit wil helpen, neem dan gerust contact op met de groepsploeg
(groepsploeg@60ste.be). We geven u graag meer informatie.

Het weekend na de spetterende weifeesten is het jammer genoeg geen vergadering. De
eerste vergadering zal dus plaatsvinden op zondag 22/9. Op zondag 6/10 is het ook geen
vergadering, omdat we dan met alle leiding op leidingsweekend zijn.

We kijken er enorm naar uit om alle nieuwe leden te leren kennen en ons samen een heel
jaar te amuseren. We staan te popelen om er een fantastisch scoutsjaar van de maken, met
veel vriendjes, avontuur, kattenkwaad ;) maar vooral scoutsplezier!

Een stevige linker;

Sander, Tess, Emma en Fien




De 60ste leeft! Hoewel scouting doorheen de jaren wel enkele veranderingen heeft gekend
en met z'n tijd is meegegaan, kunnen we zeker stellen dat we steeds trouw zijn gebleven
aan de vijf basispijlers waarrond onze werking draait: engagement, zelfwerkzaamheid,
medebeheer, ploegwerk en dienstbaarheid. Begrippen die zich zichtbaar maken in de
samenwerking tussen meer dan 300 leden, 49 leiding, ouders, oud-leiding en 4
groepsleiding.

Vanuit deze vlotte samenwerking is het eerste streven van onze vereniging steeds het
plezier en de ontwikkeling van onze leden. In de verschillende takken worden deze leden
steeds behandeld met dezelfde waarden in het achterhoofd, maar met aandacht voor hun
specifieke leeftijd. Zo vinden de kleintjes (vanaf 6 jaar) hun weg bij de kapoenen, en krijgen
de oudsten al een heel deel eigen verantwoordelijkheden bij de jins. De tussentakken migi’s
en pio’s (meisjes en jongens uit het 5de en 6de leerjaar) voerden we in om zo de grootte van
de takken te beperken. Dit maakt het voor de leiding een stuk aangenamer waardoor de
kwaliteit van het leiding geven alleen maar kan verbeteren.

En uiteraard zit onze groep niet stil. Zo openen we dus elk scoutsjaar met een groot
opendeurweekend op onze wei. Daarnaast komen nog een aantal activiteiten georganiseerd
door onze takken zoals eetavonden, de modeshow van de gidsen, de kersttoog, een
paastoog, jinfeestjes,... Al deze activiteiten leiden uiteindelijk tot één enkel doel, de kampen.
Want dat is het moment dat Scouting op z'n best is. Elke tak trekt eropuit voor een tijdje. De
jongste takken gaan op kamp in het Vlaamse land, maar de oudere takken trekken naar de
Ardennen met de tent. En zoals steeds beleven de jins de tijd van hun leven op buitenlands
kamp.

Binnen de scouts is er een motto dat eigenlijk alles zegt: “Scouts is vrije tijd die niet
vrijblijvend is”. Want ons streven is meer te zijn dan zomaar een hobby op zondag van 9 tot
12u. Van jong tot oud krijgt iedereen z'n vrijheden, maar ook z’'n verantwoordelijkheden. En
dat is wat van Scouting een unieke levenservaring maakt.



Elke week komen we samen in onze tak en beleven we kleine en grote avonturen. Omdat
het leuk is? Zeker. Maar het mag ook iets meer zijn ... Met het jaarthema “Onderweg
opgestoken” benadrukken we onze scoutsmethode. We laten zien dat de scouts naast een
speelplek, ook een leerplek is waar je kan groeien, met vallen en opstaan.

Onze scoutsmethode, da’s de manier waarop we binnen scouting aan de slag gaan: we
werken samen, betrekken elkaar, zetten ons in voor de ander, engageren ons en groeien
bewust. Een uitdagende proef tijdens de overgang op startweekend? Een zelfgeschreven
lied zingen als actie voor het goede doel? Hoewel zulke activiteiten vol groeikansen zitten,
verliezen we deze soms uit het oog.

Dit jaar zetten we bewust in op wat en hoe we leren op de scouts. Door daar samen op in te
zetten, nemen we ons eigen leerproces in handen.

- Kwikken en kwakken weten dat ze concrete dingen leren op de scouts, zoals veters
knopen of weten waarom je geen blaadjes van een boom mag trekken.

- Kabouters en wolven zijn zich bewust van de rol die zij spelen binnen hun groep en
ontdekken de kracht van samenleven en spelen.

- Migi’s en pio’s gaan voor het eerst op tentenkamp. Ze vormen hierdoor een hechte
groep vrienden die elkaar overal bij helpen. Zo nemen de tweedejaars bijvoorbeeld
de eerstejaars mee op sleeptouw of delen ze tips over hoe ze het beste op de hudo
kunnen zitten.

- Jonggidsen en jongverkenners reflecteren over hoe ze zich ontwikkelen op de scouts
en hoe ze ervoor zorgen dat iedereen een actieve rol kan opnemen binnen hun
patrouille. Van samen een tent opzetten tot creatief de regels ombuigen.

- Gidsen en verkenners denken dieper na over wat en hoe ze leren bij de scouts. Ze
zien dat driedaagse een oefening in plantrekkerij is, en worden zo absolute pro’s in
zelfredzaamheid. Daarbij verliezen ze de rest van de groep niet uit het oog.

- Jins staan met hun ene been al in de wijde wereld. Ze kiezen bewust om actief bij te
dragen aan de samenleving. In hun traject richting leiding worden, leren ze op welke
manieren ze dit engagement kunnen doorgeven aan leden.

- Leiding steekt toffe activiteiten in elkaar en denkt bewust na over welke
ontwikkelingskansen er potentieel schuil gaan achter wekelijkse activiteiten en
gewoontes in hun groep. Zowel voor hun leden, zichzelf en elkaar.

Door dingen samen te doen, groeien scouts en gidsen als persoon en als deel van de groep.
ledereen heeft daarbij impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding, en andersom.
Dat leren van elkaar doen we bewust en onbewust.

Als scouts en gidsen zijn we vaak heel betekenisvol bezig, zonder dat we dat volledig
beseffen. We staan niet altijd stil bij welke kansen we bieden en beleven. Met het jaarthema
“Onderweg Opgestoken” willen we nog bewuster beleven waar scouting om draait. Voor de
scouts kies je bewust. Scouting is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die we met
beide handen grijpen en doorgeven aan scouts en gidsen om ons heen.
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Het basisuniform is voor kabouters, wolven, jonggidsen, jongverkenners, gidsen,
verkenners, jins en leiding hetzelfde:

- beige scoutshemd met de juiste tekens op,

- bruine scouts & gidsen Vlaanderen trui, jintrui of onze eigen grijze scoutstrui,
- 60ste groeps-T-shirt,

- groene lange broek, korte broek of rok,

- onze geel-blauwe das,

- eventueel groene of beige kousen.

Kapoenen dragen in plaats van het scoutshemd de speciaal voorziene kapoenentrui.

Verkooppunt scoutsdassen, truien en t-shirts van de 60ste:

Geel-blauwe scoutsdassen, t-shirts van de 60ste in alle maten, een schattige kapoenentrui
of groepslintjes? Bij Bart en Marjolein ben je aan het juiste adres! Scoutshemden, de enige
echte groene scoutsbroeken of die spiksplinternieuwe scoutssweater, vind je helaas niet bij
ons. Daarvoor moet je naar de Hopper gaan (https://www.hopper.be/).

Bart en Marjolein van Bragt — Boiy
E-mail: uniform@60ste.be

tel. : 0474-64 34 32 of 0474-43 14 67

Verkooppunt tweedehands scoutsuniformen:

De 60ste biedt ook tweedehands scoutsuniformen aan. Tijdens de weifeesten en na de
eerste vergaderingen in september is er alvast een standje te vinden waar je tweedehands
scoutsuniformen kan kopen.

Vanaf dit scoutsjaar kan je voor het aankopen van een net geen gloednieuw scoutshemd of
het binnenbrengen van een te kleine kapoenentrui van zoonlief of een gekrompen groene
rokje van dochterlief terecht bij:

Ann Ottevaere



Groepscomité 60ste: lets voor jou?

Het groepscomité van de 60ste is een groepje gemotiveerde ouders die een aantal keren
per jaar de koppen bij elkaar steken. Er wordt in stilte gewerkt aan activiteiten die de groep
kunnen ondersteunen op financieel en praktisch vlak. Dit alles gebeurt samen en in nauw
overleg met de groepsploeg.

Een belangrijke activiteit is de logistieke steun bij de weifeesten. Traditioneel worden de
brunch en de toog van dit opendeurweekend door het oudercomité verzorgd. Regelmatig
organiseren we acties om de groep financieel te steunen, zoals de wijnverkoop of de
ontbijtactie.

Verder onderhouden we samen met de leiding de lokalen en staan in voor
veranderingswerken. Indien de groep een andere nood heeft... dan staan we ook klaar voor
hen. Enkele scoutsjaren geleden hebben we bijvoorbeeld voor alle takken een nieuwe
EHBO-koffer aangekocht.

Uiteraard worden naast dit alles ook de nodige inspanningen gedaan om samen een fijne tijd
door te brengen. Een gezellig etentje of onze nieuwjaarsreceptie zijn hiervoor onze
beproefde recepten.

Om de ploeg te versterken hebben we elk jaar nieuw bloed nodig. Heb je zin om deel uit te
maken van een leuke bende? Aarzel dan niet en laat het ons gewoon weten. De
groepsleiding, leiding en jullie eigen kinderen zullen je eeuwig dankbaar blijven.

Ons contacteren kan altijd via ouders@60ste.be.
Een stevige linker;

Het groepscomité
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Kennismaking

6-7-8
september:
Weifeesten!!!

-

29 september:
Olympische
spelen

15 september:
GEEN
vergadering

b oktober:
GEEN vergadering
(leiding weekend)

Afzeggingen en communicatie gebeurt via Bokkie: +32 468 11 44 26
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6-7-8: September 15/9:

Weifeesten Geen vergadering

22/9: | ' 29/9:
Kennismaking Sportvergadering

Geen vergadering

Groetjes Ollie, Voda, Koko en Roger

Afzeggen bij Koko (+32 468 30 29 19)



0: geen vergadering *
(leidingweekend)
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15/09: geen.vergaderin
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~ ‘Groetjes van de kabouterleiding: Loa,
Flicka, Billie en Wiko
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5/09: in schrijvingen op de scouts

6/09,7/09 en 8/09: weifeesten

15/09: Geen vergadering

T N 22/09: kennismakingsvergadering

Groetjes van de migileiding! 13/10: 1 tegen allen
PS: afzeggen ten laatste vrijdag bij Lukas: 0473231680

6/09: Geen vergadering




6-7-8 september 22 september 29 september
Weifeesten kennismaking sportvergadering

15 september

geen vergadering 6 oktober

geen vergadering
(leidingsweekend)

PR Afze'@gen voor vrijdagavond bij Wout: +32 468 46 39 17
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weifeesten vergadering (=) —e
22 september:

(De leiding is op ¢ | Kennismakingsvergadering

160 jaar 60!
vakantie )

Vergaderingen zijn elke

iy 00N s zondagochtend van Su tot 12u
29 september: PR— e

LR o il
sportvergadering
HEESROERITIG geen vergadering!!!

(leidingsweekend)




JVv’'s september

6-7-8 september weifeesten
15 september geen vergadering
22 september kennismaking
29 september lokaal verS|eren

6 oktober geen vergaderlng

Afzeggen voor vrijJdagavond bij Bas: +32 468 33 04 06

\ »

VN ATTE f-k._l"




;{22/9 -

[ Kennismakings-§-4
vergaderin 4 .
" _{ 29/9 paintball
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XXX Kamiel, Tom, Margot,
Thomas en Margot

Afzeggen voor vrijdagavond bij
Margot: 0473342774



MAGAZINL

6/10: GEEN VERGADERING,
LEIDING IS OP WEEKEND



JINS IN SEPTEMBER

15/9: geen vergadering
(leiding op vakantie)

.
-

6/10: geen vergadering
(leiding op weekend)

2/10: jintroductie,
info volgt

5/9: ijsjes
verkoop tijdens
inschrijvingen

.
\ 6-8/9:

WEIFEESTEN
60 jaar 60ste

RS

29/9:
kennismakings
vergadering
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8/9: afruimen en
afwassen brunch
+ overgand

22/9: BRUIST (jobke)

Afzeggen véor SAVE THE DATE: 11-13/10 WEEKEND Vergadering

vrijdagavond bij Xoxo jullie leiding; Doms, Roro, van 9u-12u,
Doms: 0471 55 08 92 Seppe, Fien, Simon en Wout kom in uniform
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